
Circle of Life  
Voor mij persoonlijk is dit een heel bijzondere editie van 
‘t VriendenNieuws.  De laatste keer dat ik het voorwoord 
voor mijn rekening neem, en de laatste keer dat ik intensief 
betrokken ben bij ’t Zorghuus. Het mooie van alles is dat het 
leven rondom ’t Zorghuus doorgaat. Mensen die hebben 
gebouwd en afscheid nemen, en mensen die komen en het 
betekenisvolle werk voortzetten. Vijftien jaar geleden werd 
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een droom uitgesproken.  En er waren tig redenen om er 
niet aan te beginnen, maar slechts 1 reden was voldoende 
waarom wel: “mensen waar je mee hebt gewerkt, carnaval 
hebt gevierd, en samen hebt gehuild, de mogelijkheid 
bieden om in ”eigen omgeving” te blijven wonen”.  En met 
velen zijn we er in geslaagd deze droom werkelijkheid te 
laten zijn.   
Ik dank iedereen voor de samenwerking en het vertrouwen 
dat ik altijd heb gekregen.  De cirkel is rond, en begint weer 
opnieuw.  En heel fijn om Karin van Dijck als opvolger te 
presenteren als voorzitter van de Vrienden van ’t Zorghuus.  
Willie Koonings,  
Voormalig voorzitter Vrienden van ‘t Zorghuus

Even voorstellen
Marian Manders

Hoi Allemaal,  
Mijn naam is Marian Manders 
en woon in Ysselsteyn samen 
met René van de Pas en onze 3 
kinderen, Bram (9 jaar), Tessa (7 
jaar) en Rens (5 jaar). Werken met 
mensen is mijn passie. Organisaties 
vooruit helpen op het gebied van 
personeel en arbeid (HR) daar ga 
ik voor.  
Ik ben sinds 2019 lid van het 
bestuur van ’t Zorghuus met de 
portefeuille Personeel. Ik ben altijd 
werkzaam geweest als HR Business 
Partner bij ASML in Veldhoven en vanaf 2020 begonnen voor 
mijzelf. Ik werk nu als ZZP-er veel samen met MKB bedrijven 
om de interne organisatie te ontwikkelen in combinatie met 
persoonlijke ontwikkeling van het personeel.  
Sinds dat ik in het bestuur zit heb ik veel zaken gezien en 
meegemaakt. Tijdens de afwezigheid van Toos heb ik samen 
met de zorg coördinator van de groep het management op 
mij genomen. En het laatste half jaar ben ik bij het Vurste en 
Achterste Huus gaan werken als manager nadat Annefloor 
heeft opgezegd. Hierdoor ken ik het personeel en de gang van 
zaken veel beter als voorheen. Dit helpt mij in het meedenken 
met de Zorgmanagers en hen beter te adviseren. Mijn rol is 
voornamelijk het ondersteunen en adviseren op de achtergrond 
van de Zorgmanagers op het gebied van personeelszaken.   
Wie weet zie ik jullie een keer bij ’t Zorghuus.  
Groetjes, Marian 

MISSCHIEN ZOEKEN WIJ JOU!!
Os Thuus is een kleinschalige woongroep in Ysselsteyn waar mensen 
met een beperking samen wonen. Zij gaan door de weeks werken 
bij verschillende dagbestedingen in de buurt. 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om het team van vrijwilligers 
uit te breiden. 
 
Ben je geinteresseerd, neem dan vrijblijvend contact op met: 
Mirthe Aarts 
Tel.: 06 - 420 420 43 
Mailadres: mirthe@zorghuus.nl

Hallo, Os Thuus is on huis, 
hier voelen wij ons thuis. 
Door de weeks gaan wij werken 
En zoeken nog vrijwilligers die het 
Team willen versterken. 
 
Lijkt jou het leuk om onze chauffeur te zijn, 
Dan vinden wij dat erg fijn. 
Op en neer in de ochtend en de middag 
Hierdoor bezorg je ons een grote glimlach.

Ïk vind het fijn om jullie te  
kunnen ontlasten en voor 
deze bewoners wat te 
kunnen betekenen.  
De bewoners zijn zo puur 
en over het algemeen 
enthousiast. Ik zie dit als een 
soort van waardering. Het is 
ook hierdoor dat ik anderen 
probeer te enthousiasmeren 
om dit ook te doen".



In ‘t Praothuus kunnen bewoners van Ysselsteyn die dat 
willen een kopje koffie of thee drinken en een praotje maken 
en buurten. Iedereen is welkom: jong, 40-50+ en ouderen 
kunnen binnen lopen om te buurten, kaarten of een spel te 
spelen als ze dat willen. (hoef nie). 
Met 9 gastvrouwen en een gastheer zijn we van start gegaan 
op de maandag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. 
We waren benieuwd! 
Er is een mooie vlag gemaakt die buiten staat als ‘t 
Praothuus open is.  
Na een voorzichtige start met enkele bezoekers zijn er nu 
wel soms 8-10 zelfs 11 bezoekers, wat heel gezellig is.  
Er wordt over van alles gebuurt, 
vooral over vroeger, wat leuke 
verhalen oplevert. Allemaal weten 
ze wel wat! 
Als het mooi weer is in de zomer 
zitten we buiten op het terras, zie 
je iedereen langs komen: er wordt 
gegroet of ze komen erbij zitten.

Op de woensdagmiddag zijn er 
geen of 1-2 bezoekers. Daarom 
is besloten om in plaats van de 
woensdagmiddag vanaf januari 
2023 op de donderdagochtend 
van 10 tot 12 uur open te gaan. 

(kijken we of dat beter loopt). 
Bezoekers en familie van bewoners van ‘t Zorghuus mogen 
altijd met pap, mam, opa, oma of vrienden naar ‘t Praothuus 
komen voor een praatje met een köpke koffie of thee. Zo 
kunnen de bezoekers ook kennis maken met de bewoners 
van ‘t Zorghuus. 
 
Tijdens de openingsuren zijn er altijd 2 gastgevers aanwezig. 
Misschien iets voor jou? Zowel gastvrouwen als gastheren 
zijn van harte welkom! Kom eens binnen lopen om te zien 
hoe het eraan toegaat en wie weet krijgen we er dan nieuwe 
gastgevers bij!

Voor aanmelden of meer informatie kun je terecht bij Ingrid 
Bovee 06-28427731 of Annemarie Koonings 06-21867767.

Nell van Ass

‘t Praothuus
de huiskamer naast  ‘t Zorghuus, bestaat 1 jaar

Gastgevers van 't Praothuus

Even voorstellen
Ria Brouwers

Vanaf 1 september ben ik werkzaam als 
manager Vurste en Achterste Huus. 

Daarom wil ik me graag aan u voorstellen. 
Ik ben Ria Brouwers, 58 jaar en woon 
in Horst samen met mijn man Sjaak en 
zoon Guus. 

Mijn hobby’s zijn puzzelen, kaarten, handwerken, sport kijken 
en ik ga heel graag op vakantie. 

Vanaf mijn 18e ben ik werkzaam in de zorg, eerst in de psychiatrie 
en de laatste 30 jaar in de ouderenzorg. In al die jaren heb ik 
met heel veel plezier bij verschillende organisaties en in diverse 
functies gewerkt. Mijn hart ligt bij de zorg voor mensen met 
dementie. Hoe kunnen we onze bewoners een zo aangenaam 
mogelijk leven laten leiden waarbij eigen regie voorop staat, 
ondanks en met hun dementie. Het bieden van zorg en 
begeleiding in een huiselijke, herkenbare en veilige omgeving. 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging kwam ik de vacature 
van manager binnen ’t Zorghuus tegen. Het initiatief 10 
jaar geleden van het dorp Ysselsteyn om deze locatie te 
bouwen met de gedachte dat inwoners van het dorp in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ook als 
ze afhankelijk worden van zorg, spreekt me aan. Nabijheid, 
betrokkenheid, een luisterend oor bieden en de bewoners 
echt leren kennen zie ik terug bij de medewerkers. Het voelt 
als een warm huis waar iedereen welkom is. Respect voor 
de inzet van de vele vrijwilligers, ze zijn onmisbaar, of het nu 
tijdens het ontbijt is of als bestuurslid.   

Het kritisch blijven kijken naar wat we verder moeten we 
doen rondom de zorgverlening en begeleiding (bijv. de 
administratieve zaken) en wat heeft onze bewoner hier aan 
kan ik onderschrijven. Met alle wet- en regelgeving is en blijft 
dit een uitdaging. 

Heeft u vragen dan bel (06-33717609) of mail  
(ria@zorghuus.nl) me gerust. 



Beste allemaal, 

Ik moet er toch aan geloven om  
een klein stukje te schrijven in  
‘t VriendenNieuws.

Voor sommigen is het al bekend, 
maar na 15 jaar ga ik aftreden als 
bestuurslid van ’t Zorghuus. Ik hoor 
u denken ….15 jaar? Van 2007 tot 
2013 heb ik deelgenomen aan het 
oprichtingsbestuur en vanaf 2013 tot nu in het dagelijks bestuur 
van ’t Zorghuus en de kwaliteit commissie. 
Er zijn heel wat jaren verstreken en in deze tijd hebben er al heel 
wat veranderingen plaatsgevonden binnen ’t Zorghuus. Als je 
terugbladert in het verleden kom je dingen tegen die je weer 
ontroeren of juist verbazen. 
Het ontstaan van ‘t Zorghuus is bij jullie wel bekend. Het hart 
vanuit de zorg sprak en Annemarie, Marian en ik wisten precies 
wat we voor ogen hadden, maar hoe ga je het dan uitvoeren?  
De eerste 6 jaar waren intensieve jaren, soms wel een bijna 
full time job. Met de juiste mensen om ons heen, zoals Rob 
Keijzer, Sieb Nijssen, Willie Koonings, Servé Keijsers, Jan van 
de Pas, hadden we al vrij snel duidelijk in beeld hoe we dit het 
beste vorm konden geven. Hun ervaring als bestuurders kwam 
goed van pas. Ze namen niet meteen het leiderschap op zich 
maar gaven ons ondersteuning en sturing hoe we de lijntjes 
uit moesten zetten, een mooi leermoment voor ons. Mientje 
Reinders notuleerde, hierna namen Yvonne Lemmens en 
vervolgens Marian Poels het stokje over. 
De ritjes naar vele organisaties om kennis op te doen bij 
bijvoorbeeld de Herbergier- en Thomashuizen waren mooie 
uitstapjes. 

Moeilijk waren de gesprekken met logge zorgorganisaties die 
onze plannen wel over wilden nemen. Met klamme handen zat 
ik soms aan de tafel. Toch maar weer telkens de visie uitspreken 
die we voor ogen hadden en de regie in eigen hand houden, 
niet afhankelijk zijn en minder bureaucratie. Hans Teunissen zei 
dan altijd, “Mëgjes blief bej ow visie, gillie ziet van de zurg, laot 
ow nie van ‘t pad brengen.” Deze steun hadden we nodig. 
Maar het gevoel moesten we ook zien over te brengen naar 
buiten toe. Het Zorghuus moest een gezicht krijgen. Mede 
dankzij Frank van Meijel en enkele vrijwilligers uit het dorp is er 
toen het filmpje “ ‘t Zorghuus in 3 minuten” gemaakt. Een mooi 
ontroerend filmpje waar mijn neef Roel deel van uit maakte. 
Trots was ik hier dan ook op. Nog niet wetende dat hij later ook 
deel uit zou gaan maken van Os Thuus.  
Mede door de inzet van vele vrijwilligers die vol overtuiging en 
belangeloos bezig zijn geweest met de realisatie van de plannen, 
de vele acties en donaties, een missie die volledig ondersteund 
werd door de dorpsgemeenschap. ‘t Zorghuus staat nu letterlijk 
en figuurlijk midden in ons dorp Ysselsteyn. Een uniek project 
waar we heel trots op mogen zijn. ‘t Zorghuus biedt een Thuus 
voor mensen die in hun eigen omgeving dichtbij familie en 
vrienden kunnen blijven wonen. 

Mei 2013 de opening van ’t Zorghuus. Wat een geweldig 
moment was dat, de zorgprofessionals Edith en Ruud, Toos en 
Thea heetten de bewoners welkom en samen hebben ze een 
thuis gecreëerd voor de bewoners van Os Thuus en ‘t  Vurste- en 
Achterste Huus. Samen met het bestuur hebben wij hier vorm 
aan mogen geven. Ondersteund door Nell Wolfs HR en op 
financieel gebied door Eric Houben, ondersteund door Huub 
Koonings en op PGB gebied Robert Arts. 
Ook mijn schoonmoeder heeft een paar mooie jaren in het 
Zorghuus mogen verblijven, met de familie dicht bij haar. De 
mooiste momenten vond ik dan Carnavals vrijdag als de Prins 
en de jeugdprins met hun gevolg in ‘t Zorghuus kwamen. De 
bewoners van Os Thuus en ’t Vurste- en Achterste Huus zitten 
dan bij elkaar in één grote ruimte. Lokale artiesten komen 
optreden. Dit is echt een bijzonder feest, je ziet dan de bewoners 
genieten, de polonaise lopen of toekijken en meezingen vanuit 
hun stoel. Zo speciaal, het waren soms ontroerende momenten.

2018: Zorghuus 5-jarig bestaan, mooi om stil te staan bij dit 
moment. 
Dromen, durven, delen en doen ….We hebben er een mooi feest 
van gemaakt waar de bewoners enorm genoten hebben buiten 
op het plein. 
Helaas hebben we begin januari 2019 afscheid moeten nemen 
van Thea. Ze was heel blij en trots dat ze de kans kreeg de unieke 
groep van bijzondere mensen te vormen die nu wonen binnen 
Os Thuus, een prachtig gezin. Ze kreeg veel energie van haar 
werk. Thea werd gezien als mama en oma en vriendin van de 
groep. We missen haar nog steeds.

Anno 2022. We moeten met de tijd mee. Innoveren is durven 
loslaten en vertrouwen krijgen in het nieuwe, we blijven hierin 
groeien. Daar is de laatste jaren door het bestuur hard aan 
gewerkt, het vraagt veel van de medewerkers, zeker met de 
Corona perikelen die ertussen doorkwamen. Petje af hoe ze zich 
hier doorheen hebben geslagen.  
Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor het vertrouwen dat 
eenieder in me heeft gehad. Ik heb veel geleerd, het heeft me 
veel gebracht en kansen gegeven. 
Enorm trots ben ik dan ook hoe we dit samen met het dorp toch 
maar neergezet hebben. Het is en blijft uniek. 

Lang getwijfeld of ik namen zou noemen, bang om iemand te 
vergeten, maar ik doe het toch. 
Ik ben deze mensen zoveel dankbaar, zonder hun inzet was het 
ons niet gelukt. In het bijzonder wil ik Annemarie Koonings, 
Rob Keijzer, Willie Koonings, Hans Teunissen, Eric Houben, Sieb 
Nijssen, Nell Wolfs, Toos Brands, Edith Koonings , Ruud Janssen, 
Marian Manders , Twan Jansen en Mieke Romme bedanken.  
Met hun heb ik hele mooie intensieve jaren samengewerkt.  
Iets loslaten waar je met hart en ziel en vol passie aan gewerkt  
hebt, is niet makkelijk maar ik heb veel vertrouwen in het 
huidige bestuur. Ik kijk positief en met plezier op mijn 
bestuursperiode terug. Daarom neem ik met een goed gevoel 
afscheid.

Helemaal ga ik ‘t Zorghuus niet verlaten. Ik zal vanaf januari 2023 
deel uit gaan maken van het bestuur van “de vrienden van ’t 
Zorghuus”.

Lieve groet, Karin van Dijck 

Karin van Dijck
Afscheid



  
Vriendenavond  
28 november 2022 van 20.00-21.30 uur in de 
Smelehof. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst  
8 januari 2023, u ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging.
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Huifkartocht 2022

Op Zaterdag 11 juni was het na 2 jaar corona dan eindelijk 
weer zover. 
In het kader van NL-Doet konden we weer een huifkartocht 
organiseren. 
Bewoners, vrijwilligers en medewerkers gingen per huifkar, 
bestuurd door Frans van Rosmeulen en Johan Romme naar 
de uitkijktoren op de Perdekop. 
Hier stond Frans van de Pas klaar om een mooi verhaal over 
de oude Peel te vertellen. Ook zorgde Frans voor een mooie 
muzikale omlijsting van het geheel. 
Hierna vervolgden wij onze huifkar tocht weer richting ’t 
Zorghuus om daar na afloop te genieten van een heerlijk 
Chinees buffet van Ho-Wah uit Deurne. 
Wij bedanken NL-Doet en iedereen die meegeholpen heeft 
om deze huifkarrentocht te doen laten slagen voor hun 
medewerking!

Agenda

De oplossing van de puzzel uit de uitgave van december 2021: DRIEKONINGEN 
Uit de binnengekomen oplossingen is Mia Michels als winnaar gekomen. 
Gefeliciteerd! De bijbehorende prijs is inmiddels uitgereikt (zie foto). 
De prijspuzzel van deze keer is een woordzoeker. Hoe maak je die? Streep de 
gevraagde woorden door. De overgebleven letters vormen een zin.  

H O W O R M N E N N I B BEUKENNOOTJE KASTANJES
E E H T E R E G E N E O BINNEN KOUD
E R A S R V L G U U R E BLAADJES LAARZEN
I O O F E E R E K D U K BOEK PADDENSTOEL
K E N R G J G E E H U V BRUIN REGEN
E E K E D N N E R G V O EGEL REGENJAS
L K I H Z N I A N F D G EIKELTJES ROOD
T A U S O R I U T J R E GEEL STRUIK
J A R O O D A W R S A L GUUR THEE

E L T K O U D A T B A S HAARDVUUR VOGELS
S J S E J D A A L B H K HERFST WIND

E P A D D E N S T O E L KAAL WORM

OPLOSSING :

H O W O R M N E N N I B BEUKENNOOTJE KASTANJES
E E H T E R E G E N E O BINNEN KOUD
E R A S R V L G U U R E BLAADJES LAARZEN
I O O F E E R E K D U K BOEK PADDENSTOEL
K E N R G J G E E H U V BRUIN REGEN
E E K E D N N E R G V O EGEL REGENJAS
L K I H Z N I A N F D G EIKELTJES ROOD
T A U S O R I U T J R E GEEL STRUIK
J A R O O D A W R S A L GUUR THEE

E L T K O U D A T B A S HAARDVUUR VOGELS
S J S E J D A A L B H K HERFST WIND

E P A D D E N S T O E L KAAL WORM

OPLOSSING :

Vul deze letters in en lever de oplossing 
in. Oplossing inleveren via de brievenbus 
van ’t Zorghuus vóór 3 januari 2023 
met daarbij naam, e-mailadres en 
telefoonnummer en maak kans op een 
leuke prijs. 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden bij de 
Nieuwjaarsborrel op 8 januari 2023.


